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Pasen 2023

Afgelopen herfst heb ik 
ongeveer 150 bloembollen 
gepoot, en die ben ik nu 
zowat letterlijk uit de grond 
aan het kijken. 
Heerlijk, al die tulpen en narcissen die hun kopjes boven 
de grond uitsteken en straks zorgen voor vrolijkheid, 
leven en kleur in de tuin. Ik houd erg van de lente, het is 
een seizoen waarin alles weer opnieuw groeit, kleur 
krijgt en bloeit. De dagen worden langer, de temperatuur 
loopt op, een en al belofte, nieuw leven!

Ook kerkelijk gezien is het een seizoen van belofte en 
nieuw leven. Binnenkort vieren we Pasen, de Verrijzenis 
van Christus die opstaat uit het graf, de overwinning van 
kwaad en dood. Dat moeten wij telkens opnieuw in het 
leven van alledag waar zien te maken, en dat valt voor u 
(en voor mij, ik ben ook maar een mens) lang niet altijd 
mee. Soms ervaren we tegenslag, stank voor dank, pijn, 
angst, verdriet, soms merken we dat anderen over ons 
oordelen en praten… Maar hopelijk ervaren we ook dat 
we er niet alleen voor staan, een helpende hand, een 
groet op straat of bij de Supermarkt, mensen die er voor 
je zijn. Dergelijke dingen zien we ook terug in de Goede 
Week. Jezus geeft uit liefde Zichzelf, en hoe wordt Hij 
door de mensen voor wie Hij zijn leven geeft niet bespot. 
Op Palmzondag wordt Hij toegejuicht en heeft duizenden 
“fans”, een paar dagen later zijn er daar nog maar weinig 
van over… Tijdens de kruisweg ontmoet Hij zijn moeder, 
Maria, een vrouw droogt zijn gezicht af, een man helpt 
hem op zijn moeilijke tocht… Soms denken we dat we 
maar weinig kunnen doen of betekenen, maar soms kan 
juist een klein gebaar ontzettend veel goeds doen!

Zo kunnen we ook in het gewone leven van alledag weer 
opstaan als we gevallen zijn, een nieuw begin maken. 
Daar mogen we elkaar bij helpen, en wanneer we goed 
met elkaar omgaan, kunnen mensen ook groeien en 
openbloeien, net zoals ik die tulpen en narcissen steeds 
meer zie groeien en knop ontwikkelen. Zoals Jezus na zijn 
verrijzenis zijn leerlingen toespreekt, zo doet Hij dat ook 
met ons. Ook wij mogen zijn leerlingen zijn, we mogen 
steeds leren en groeien, en ik ervaar zelf dat je 
medemens je daar bij kan helpen, want we hebben 
elkaar veel te geven, ik ervaar zelf iedere ontmoeting als 
een verrijking!

Van harte wens ik u een Zalig Pasen toe,
Pastoor David van Dijk

Het leven is er niet goedkoper op  geworden,
je doet iedere week steeds  minder boodschappen voor 
steeds meer geld. En bleef het daar maar bij… maar dat 
hoef ik u niet uit te leggen. Het is voor veel mensen een 
onzekere tijd, financieel gezien, maar de verkiezingen 
hebben ook laten zien dat er onzekerheid en onvrede is, 
en hoe lang duurt en hoe verloopt de verschrikkelijke 
oorlog in de Oekraïne (zonder de slachtoffers van andere 
oorlogen en geweld te vergeten).

Ook de parochie merkt dit natuurlijk. Er zijn mensen die 
de kerkbijdrage opzeggen, want als alles duurder wordt, 
kun je ook niet overal aan bijdragen. Verder bezorgde de 
gasrekening van januari mij en het kerkbestuur een 
rolberoerte… 7500 euro, zeven en een half duizend euro! 
Zo’n rekening volgt waarschijnlijk weer voor februari, 
maart en misschien april, en ook weer vanaf oktober, 
november en december, tel uit je winst! Als kerkbestuur 
hebben we er voor gekozen om u letterlijk en figuurlijk 
niet in de kou te laten staan, en de kachel te laten 
branden bij uitvaarten, bijzondere vieringen en voor de 
Missen op zaterdag en zondag. Hopelijk laat u ons nu ook 
niet in de kou staan. Letterlijk en figuurlijk warmte bieden 
en de menselijke maat vinden we belangrijk, en we willen 
dit blijven doen zolang ons dat mogelijk gemaakt wordt.
Een parochie krijgt echter geen subsidie of wat dan ook, 

we zijn afhankelijk van o.a. de kerkbijdrage. Hiervan 
bekostigen we de energiekosten, het onderhoud, 
salariskosten, bloemen, kaarsen, honderden liters koffie 
(want bezoekers en medewerkers verdienen een kop 
koffie, en een parochie moet ook gemoedelijk en gezellig 
zijn. Ook doen we natuurlijk aan liefdadigheid (ik vind dit 
niet zo’n gelukkig woord, we dragen ons menselijke en 
financiële steentje bij, bij verschillende doelen, noden en 
projecten waar dat nodig is).
Graag willen we de kerk letterlijk in het midden houden. 

Een huis van gebed waar de Heer ons welkom heet, en 
waar we welkom zijn, maar we mogen ook verbindend 
aanwezig zijn in de gemeenschap, wat ook belangrijk is. 
Hierbij kun je denken aan concerten, een rondleiding, of 
gewoon genieten van het interieur, en afgelopen jaar 
vonden er zelfs activiteiten plaats van Stichting 
Jeugdbelangen (was leuk!)We hebben een prachtige goed 
onderhouden kerk, en hele betrokken medewerkers, fijne 
mensen die allemaal op hun manier enorm hun best doen 
om alles goed te laten verlopen. Daarom beveel ik de 
kerkbijdrage van harte bij u aan. In het verleden 
hanteerde de parochie een normbijdrage, maar sinds mijn 
pastoraat zijn we daarvan afgestapt omdat dit mijns 
inziens te veel rook naar regeltjes boven mensen stellen, 
en ik merkte dat het bij veel mensen niet goed viel. 
Trouwens, wanneer u vastlegt dat u voor vijf jaar 
kerkbijdrage betaalt, dan is dat voor u belasting technisch 
voordelig, ook de parochie is een  zg. “goed doel”.



Hoe Harrie in het Reuselse terecht gekomen is weet iedereen wel.
Als burgemeester was hij zoals ze zeggen snel ingeburgerd.
Heden ten dage heeft deze mensen mens op zijn eigen wijze 
zijn plekje in het Reusels sociale leven gevonden.

“Ja, dat kun je onderhand wel zeggen” antwoord Harrie.
Hij somt op waar of bij welke instanties of verenigingen hij betrokken
is. Zoals bij Stichting Karnaval Reusel waar hij (en zijn vrouw) als
‘vrienden van’ tijdens deze dagen bij menig activiteit optrekt.

Bij muziekvereniging Concordia ondersteunt hij het bestuur.
Harrie mag ook graag zingen bij het koor Ti Sento en is beschermheer bij het Reusels Sint Jorisgilde.
Of het nog niet op kan, meld hij tussen neus en lippen door voorzitter te zijn van Kunst en Cultuurkring 
Reusel-de Mierden.
Daarnaast zit deze Bourgondiër ook nog bij een kookclub, waar hij ook weer van kan genieten.
“Ik geloof wel dat ik mij in het sociale leven met diverse dingen bemoei” klinkt het smakelijk lachend.

Parochiebestuur Sint Clemens.
Last but not least in het kerkbestuur, maar waarom?
“Mede omdat we gelovig zijn en iets willen betekenen voor de katholieke kerk.”
“Het geloof geeft mij richting hoe in het leven te staan”, is een basis van waarde en normen in de 
samenleving, hoe mensen met elkaar omgaan.”
“Bij de katholieke kerk ben ik betrokken en daar wil ik me graag voor inzetten.”
Zo waren hij en zijn vrouw Marianne in hun vorige woonplaatsen Heesch en Rosmalen ook al actief in het 
kerkgebeuren.
Hij onder andere als lector, bestuurslid en zij bij de avondwakegroep.

Taak.
“In principe zou ik buiten het bestuur om alleen maar meedenken over nieuwe bestuursleden.”
“Ik heb toen het initiatief genomen om enkele mensen te benaderen hoe alles weer op te starten.”
Dan is het één plus één twee en als kartrekker was het wenselijk om in het kerkbestuur plaats te nemen.
“Inmiddels hebben we een bestuur, maar we zijn op termijn wel op zoek naar een nieuwe 
penningmeester.”
“In principe ben ik algemeen bestuurslid maar in de praktijk vice-voorzitter.”
“Zit dus wel de vergaderingen voor en ben aanspreekpunt voor bestuurlijke zaken.”
“Maar wel met de move dat ik elk moment een time–out kan nemen.”
“Dit voor mijn eigen gezondheid, wat wil zeggen dat de woorden druk en stress zo weinig mogelijk in 
mijn woordenboek voor mogen komen.”
Mede daarom gaat Harrie met regelmaat naar de sportschool en mag graag wandelen en fietsen.

Tot slot.
Ik ben heel erg blij met de sfeer die er momenteel hangt in de pastorie en het parochiegebeuren, het hoe 
mensen met elkaar omgaan, van vrijwilligers tot betaalde krachten.
Ik heb veel waardering wat zij allemaal over hebben voor de parochie Sint - Clemens.
Ik ben tevens blij dat de mensen die aankloppen zich weer gehoord voelen. Zo is het goed en fijn 
samenwerken onder leiding van onze pastoor David.

Arie Schoofs



OVERLEDENEN
Het medeleven van de parochie gaat naar de nabestaanden van:

• 16 december Greet Lavrijsen- van Eijk 92 jaar Reusel
• 31 december Gina van Limpt-Verhagen 86 jaar Reusel
• 31 december Martien Hendriks 89 jaar Lage Mierde
• 17 februari Door Vosters- van Limpt 95 jaar Reusel
• 21 februari Fons Jansen 88 jaar Reusel
• 28 februari Gust Gijbels 84 jaar Reusel
• 11 maart Sjaak Maas 91 jaar Reusel

Nieuwe medewerkster parochiesecretariaat.
Op 1 mei stopt Carina met haar werk op de pastorie. 
Ze heeft drieëntwintig jaar naar ieders tevredenheid 
haar werk verricht en we gaan haar zeker missen. Ze 
heeft mij vanaf dag een met raad en daad 
bijgestaan, want als je in een nieuwe parochie moet 
beginnen weet je niks, je weet de koffie nog eens 
niet te staan om het zo maar eens te zeggen! Voor 
de grap noem ik haar ook wel eens mevrouw 
pastoor, want als ik zie hoe ze de zaken mede regelt 
en op de rails houdt, dan geeft ze echt mee sturing 
en leiding, mijn petje af! Maar hiernaast hebben we 
ook veel goede gesprekken en een heleboel lol en 
plezier, want op de pastorie is het meestal 
allesbehalve saai, en dat is maar goed ook! Hieraan 
heeft Carina haar steentje bijgedragen, waarvoor 
heel veel dank en waardering! Per 1 mei begint haar 
opvolgster Renilde Vissers - Bersi, we heten haar van 
harte welkom en wensen haar net zo veel 
werkplezier toe als Carina op de pastorie heeft 
gehad. U zult haar de komende tijd leren kennen en 
ik hoop dat ze zich vlug eigen en thuis mag voelen 
op de pastorie.

Kapel Hooge Mierde
Er bestaat sinds een tijd een enthousiaste, 
betrokken en kundige werkgroep, genaamd “kapel 
Hooge Mierde”. We zijn bezig om op het kerkhof 
een kapel te gaan bouwen, te vergelijken met die 
van Hulsel. Dat heeft echter ook nogal wat voeten in 
de aarde. Er moeten allerlei vergunningen en leges 
aangevraagd worden, bouw- en bestektekeningen 
gemaakt worden, welke steensoort mag je 
gebruiken, hoe moet de afwatering geregeld 
worden en nog veel meer van die zaken waar ik niet 
voor gestudeerd heb. Gelukkig hebben de andere 
leden van de werkgroep hier wel meer kaas van 
gegeten, wat laat zien dat samen kerk zijn samen 
sterk zijn is. Het zou fijn zijn als Hooge Mierde 
binnen afzienbare tijd weer een eigen kapel heeft, 
want ik heb ook ervaren dat veel mensen zich door 
de toenmalige kerksluiting en de manier waarop dit 
gegaan is toch dakloos voelen en in de kou gezet. 
Hopelijk kan de bouw van een kapel daarin 
verandering brengen, want ik vind het zelf ook 
belangrijk dat mensen zich thuis, welkom en 
gehoord voelen. Zoals ik de mensen in Hooge 
Mierde heb leren kennen wat geloof betreft, en wat 
mentaliteit, hebben ze dat zeker verdiend! Het zou 
mooi zijn als dit jaar het plan concrete wordt, want 
het is in september precies honderd jaar geleden 
dat de kerk van Hooge Mierde door de bisschop van 
’s-Hertogenbosch geconsacreerd werd.

Vastenactie 2023
Naar aanleiding van de recente aardbevingen in Turkije en Syrië hebben we als parochie gekozen 
om daar dit jaar de Vastenactie voor te houden. We doen dit via de stichting Kerk in Nood. Daar zijn 
meerdere redenen voor. Er blijft niets aan de strijkstok hangen, wat ik erg belangrijk vind. Je weet 
dus dat wat je geeft op de plek van bestemming bij de mensen die het nodig hebben aankomt. Ook 
vind ik het belangrijk dat er ook hulp in Syrië geboden wordt, en dat weet Kerk in Nood ook te 
bewerkstelligen. Deze stichting is al tientallen jaren een hele betrouwbare en transparante 
stichting. Geen poespas, maar gewoon geld, hulp, goederen en menskracht sturen naar daar waar 
het nodig is. Van harte aanbevolen, en bij voorbaat hartelijk dank!



Mededelingen
• Elke 2e en 4e zondag van de maand zingt het koor Sint 

Clemens
• De 3e zondag van de maand is het Cantordienst 
• Elke dag is er iemand aanwezig op de pastorie van 

10.00-12.00 uur
• De korting die u krijgt bij een uitvaart zijn 1x het bedrag 

dat u afgelopen jaar heeft betaald aan kerkbijdrage

Telefonische info
Voor onderstaande zaken kunt u bellen naar de pastorie, 
telefoonnummer 641360.  (noodnummer: 06-23121876.)
 als u thuis de H.Communie wilt ontvangen
 voor het Sacrament van de ziekenzalving
 voor een ziekenbezoek (ook in het verpleeg - of 

bejaardenhuis)
 voor het Sacrament van Boete en Verzoening (de 

biecht)
 als u bij een overlijden een uitvaartmis wilt laten doen
 voor het Sacrament van het Doopsel (is op elke 

zondag mogelijk in overleg met de pastoor)
 voor een misintentie, hiervoor kunt u ook een 

enveloppe met €12 in de bus doen bij de pastorie 
Reusel

 rekeningen en grafrechten 
 overige praktische zaken

Overzicht wekelijkse Eucharistievieringen
Dinsdag en donderdag    19.00u  Eucharistieviering
Woensdag 09.00u Eucharistieviering
Zaterdag 16.00u  Eucharistieviering
Zondag 09.30u  Eucharistieviering
D’n Aachterum
Vrijdag 19.00u  Eucharistieviering

De wekelijkse misintenties worden aangekondigd in D’n
Uitkijk  en de PC 55.
Op de website van de parochie (www.sintclemens.eu) kan 
men  onder het kopje KERK-TV een H. Mis live volgen of 
terugkijken.

Colofoon
Mededelingen blad van parochie Sint Clemens
Contactadres: Kerkstraat 1, 5541 EM Reusel
e-mail: info@sintclemens.eu
internet: www.sintclemens.eu
Telefoon: 0497-641360 (van 10:00 tot 12:00  uur)
Banknr: NL 96 RABO 01434019 63.
Copij: via e-mail aanleveren voor 15 juni  2023

Liturgische agenda Goede Week
De Goede week begint met Palmzondag, waarbij de gewijde palmtakken symbool staan voor de overwinning van het 
goede en voor het leven. Met Witte Donderdag herdenken we de instelling van het Heilig Misoffer en het Priesterschap. 
Op Goede Vrijdag herdenken we het lijden en sterven van Christus voor ons. Op Paaszaterdag, tijdens de Paaswake 
wordt de Paaskaars gewijd en ontstoken, en gaan we van donker naar licht, van dood naar leven. Op Paaszondag vieren 
we de verrijzenis van Christus, die de dood overwon en voor mensen van goede wil de deur naar de hemel heeft 
ontsloten. Stuk voor stuk bijzondere en indrukwekkende vieringen die je mogen meenemen in de zelfgave, het lijden, 
sterven en verrijzen van Christus, van harte aanbevolen, van harte welkom!

Palmzondag: 1 april om 17.30u H. Mis met Palmwijding en voorstellen communicanten.
2 april om 09.30u Plechtige Hoogmis met Palmwijding.

Witte Donderdag: 6 april om 19.00u Plechtig gezongen Mis met herdenking instelling Heilig Misoffer, waarna 
gelegenheid tot stille aanbidding van het H. Sacrament.

Goede Vrijdag: 7 april om 15.00u de Kruisweg. 
Om 19.00u de Goede Vrijdagplechtigheden waaronder Kruisverering, waarbij u bloemen mag 
meenemen om bij het kruis neer te leggen.

Paaszaterdag: 8 april om 11.00u biechtgelegenheid en afhalen wijwater. 
Om 21.00u de plechtige Paaswake. 

Paaszondag: 9 april om 09.3u0 plechtige en feestelijke Hoogmis.

Tweede Paasdag: 10 april om 09.30u Heilige Mis.

Mensen die graag de H. Communie thuis willen ontvangen kunnen 
daarvoor een afspraak maken met de pastoor.

N.B. Tijdens het Paas triduüm, Witte Donderdag, Goede Vrijdag en 
Paaszaterdag zijn er geen extra H. Missen toegestaan. Wanneer er 
op deze dagen een uitvaart plaatsvindt, dan wordt dat gedaan 
door middel van een Gebedsdienst.



Pestoor Hannes

Wa hannest onze pestoor toch mi de missaal…. Ja, niet omdat hij dat grappig vind ofzo. Alles in de Liturgie 
heeft een betekenis, een gedachte die de laatste zestig jaar helaas grotendeels verloren is gegaan. Het altaar 
is vanaf het begin van het ontstaan van de Katholieke Kerk naar het Oosten gericht, en vanaf het begin, zo 
hebben veel studies uitgewezen, staat de priester met de rug naar de gelovigen, en met zijn gezicht naar het 
Oosten de liturgie te vieren. Deze gebedsrichting vinden we trouwens bij vele andere Christenen en andere 
religies ook terug.

Waarom verandert de plaats van het missaal, want sommige mensen kennen dit niet en vinden dit raar. Het 
Missaal staat normaal op de standaard rechts van de priester. Dat heet de Epistelzijde, naar de Eerste 
Bijbelse lezing die vanaf die zijde al vanaf het begin van de Kerk op die plaats gelezen wordt. Het evangelie is 
gericht op de bekering, en wordt daarom richting het Noorden gelezen. Dit om te laten zien dat het licht en 
de warmte van Christus alle kou en duisternis moet verdrijven. Daarom wordt het Missaal dan verplaatst 
naar links, schuin, om het noorden te verlichten zeg maar.

Nogmaals, onze liturgie verloopt niet zo omdat we iets leuk of niet leuk vinden, praktisch of niet. Onze 
liturgie wil een onzichtbare werkelijkheid laten zien. Wij geloven dat wanneer de Sacramenten gevierd 
worden God werkelijk aanwezig is, en zijn werk doet! Liturgie is dus een Heilige Zaak die mensen wil 
Heiligen en sterken. Liturgie is persé niet: “Och Annie, wa veinde gij van de gedichtje, want de is wel schon”! 
Liturgie komt uit het Grieks en betekent zoveel als volksdienst of cultische dienst. Deze is in de loop van vele 
eeuwen organisch gegroeid. Je kunt de liturgie zien als een eeuwenoude kathedraal, waaraan men lang 
heeft gebouwd en verbouwd en waarin je elementen tegenkomt van allerlei stijlen en tijden, soms 
geheimzinnig, soms moeilijk te begrijpen en niet persé logisch, maar ook heel mooi.

Verder is de Heilige Mis een offer, 
het offer van Christus, voor ons heil en geluk. 
Daarom staat er in de kerk ook geen tafel, 
maar een altaar. 
In de kerk van Reusel hebben we sinds 
een aantal jaren -Goddank- weer een 
Hoogaltaar, en het andere altaar aan 
het begin van het priesterkoor  
ziet er waardig uit, niet als een keukentafel. 
Sinds een aantal jaren zien we op het altaar 
vooraan op het priesterkoor ook weer 
prominent zes kandelaars staan, en een 
groot kruis. Dat heeft een reden, maar 
daar kom ik de volgende keer 
op terug!

Was getekend,
Pestoor Hannes



Voedselbank

Het inzamelen van gaven 
voor de Voedselbank gaat 
nog steeds door. U kunt uw 
gaven daarvoor achterlaten 
in de Mariakapel, die iedere 
dag geopend is. De 
Voedselbank mag echter 
geen wijn en bier, dus 
alcoholische dranken 
accepteren. In ieder geval 
heel veel dank voor de gaven 
die we nu al zo’n drie jaar 
aan het inzamelen zijn. Het 
is helaas nodig, maar ook 
hartverwarmend om te zien 
hoe goed dat bij ons loopt, 
nogmaals van harte 
aanbevolen en heel hartelijk 
dank!

Bericht van de penningmeester
CRISIS CRISIS

Het is eenieder bekend, dat ook onze kerk het woord crisis kent.
Om maar meteen met de deur in huis te vallen:
Energiekosten zijn onverwachts niet meer te sturen. Ook onze parochianen
hebben daar last van.
Om deze reden vind ik het verhogen van de kerkbijdrage niet de goede oplossing, maar het geld moet 
ergens vandaan komen. We hopen dat de kosten van energie maar 1 jaar hoog blijven om het hele jaar de 
parochianen een warm onthaal te kunnen geven.
Zowel lichamelijk als geestelijk wil ik een beroep doen op de mensen met ruime middelen om een 
eenmalige gift te doen, zover mogelijk.
Ik hoef niet uit te leggen dat de belastingdienst hiervan een klein deel vergoedt.
Mag ik op uw steun rekenen ?
Een eventuele gift kan gestort worden op bankrek. NL96RABO 0143401963 van de parochie Sint Clemens.

Spreekwoord: 
“En zoals je weet, als de pastoor niet meer vraagt en de boer niet meer klaagt, vergaat de wereld !” 

Met hartelijke groet,
Jan Damen



Kort verhaal van de verschijningen Beauraing
Op 29 november 1932, omstreeks 18u, vraagt Meneer Voisin aan zijn kinderen Fernande (15 jaar) en Albert (11 jaar) 
om hun zus Gilberte (13 jaar) te gaan halen in het Pensionaat van de Zusters van de Christelijke Leer van Nancy. 
Onderweg nodigen de kinderen hun vriendinnen Andrée Degeimbre (14 jaar) en haar kleine zus Gilberte (9 jaar) uit 
om met hen mee te gaan. Wanneer Albert aan de voordeur van het pensionaat aangebeld heeft, draait hij zich om en 
bemerkt de Heilige Maagd die in de lucht wandelt, boven op de spoorwegbrug over de weg naar Rochefort. Zijn zus 
en hun vriendinnen geloven hem niet, maar als ze omkijken, zien ook zij de " mooie dame". Zuster Valéria komt de 
deur opendoen. De kinderen wijzen haar op de aanwezigheid van de Maagd. Geen geloof hechtend aan die 
"verzinsels", gaat de non Gilberte halen in de studieruimte. Wanneer zij aan de voordeur komt, onwetend over wat 
er gebeurd is, ziet ook zij meteen de Heilige Maagd die in de lucht wandelt boven de brug. Verschrikt lopen de 
kinderen naar huis, afsprekend om de volgende dag op hetzelfde uur weer Gilberte te komen afhalen. De 30ste 
verschijnt de Heilige Maagd opnieuw boven de brug; hetzelfde op 1 december, maar ze verdwijnt om weer opnieuw 
op te duiken aan de hulststruik (rechts van het huidige podium), ze verdwijnt opnieuw; dan toont ze zich onder een 
tak van de meidoorn, vlak bij de ingangspoort van de tuin. 
Het is daar dat Maria zich nog een dertigtal keren zal laten zien, tot 3 januari 1933. Ze is gekleed in een lang wit kleed, 
met plaatselijk lichte blauwe schijnen. Haar hoofd is bedekt door een lange witte sluier die over haar schouders valt. 
Vanuit haar hoofd vertrekken fijne lichtstralen die net een kroon vormen. Maria houdt gewoonlijk haar handen 
gevouwen en glimlacht. Vanaf 29 december bemerken de kinderen tussen de geopende armen een afscheidsteken, 
haar oplichtend hart, alsof het een hart van goud is. Vanwaar de naam Onze-Lieve-Vrouw van Beauraing: de Maagd 
met het gouden hart. De tweede december, op de vraag van de kinderen "Wat wilt U van ons ?", spreekt Maria voor 
de eerste maal : "Dat jullie braaf zijn". Dan 's avonds, bij een nieuwe verschijning: "Is het waar dat jullie steeds braaf 
zullen zijn?" Op 8 december vallen de kinderen in extase gedurende een kwartier. 
"Ze was mooier dan ooit tevoren!" De 17de vraagt Maria "een kapel". De 21ste, op de vraag: "Zeg ons wie U bent", 
noemt Maria zichzelf: "Ik ben de Onbevlekte Maagd". De 23ste: "Waarom komt U hier?" - "Opdat men hier op 
bedevaart zou komen!" Vanaf 30 december openbaart Maria de kern van haar boodschap: de 30ste: "Bidt, bidt veel", 
de 1ste januari: "Bidt altijd". De 3de januari vertrouwt Maria een geheim toe aan de drie jongsten. Ze belooft: "Ik zal 
de zondaars bekeren." Ze noemt zich opnieuw: "Ik ben de Moeder van God, de Koningin van de hemelen". Ze vraagt: 
"Houden jullie van mijn Zoon? Houden jullie van mij?" "Offer u dan op voor mij". "Vaarwel.". 
Twee genezingen zijn erkend als miraculeus. De verering is toegelaten sinds februari 1943. De authenticiteit van de 
feiten is erkend op 2 juli 1949, door Monseigneur Charue, de toenmalige bisschop van Namur.

Meerdaagse bedevaart naar Beauraing, België
N.B.C. Pro Maria afdeling bisdom Den Bosch heeft een vierdaagse bedevaart met extra 
zorg naar het Belgische bedevaartplaatsje Beauraing met begeleiding van een priester. Er is 
goede medische begeleiding aanwezig. Aan deze bedevaart kunnen ouderen, zieken, 
gehandicapten, en gezonde pelgrims deelnemen. 
De bedevaart van 6 t/m 9 mei 2023 heeft de opstapplaatsen Mill, Helmond (bij voldoende 
pelgrims) en Eersel.

Programma: dagelijks H. Mis, rozenhoedje, DVD over Beauraing, lof en de persoonlijke 
zegen met het H. Sacrament, gezellige ontspanningsavonden, kruisweg, en Mariawake met 
handoplegging. Ook kunt u op eigen gelegenheid het heiligdom verkennen, het Mariaal 
museum bezoeken en de graven van de zieners bezoeken. Stille aanbidding is dagelijks 
mogelijk vanaf 14.00 uur in de kapel. Het accueil waar we verblijven, naast de tuin der 
verschijningen, heeft kamers voor 1 of 2 personen. Inschrijving tot deelname is mogelijk tot 
zes weken voor de bedevaart. Bij de reissom zijn inbegrepen de heen- en terugreis van de 
centrale opstapplaats naar Beauraing, volledig pension, een ongevallen/ziekte- en 
reisverzekering, bijdrage om verblijf en vervoer voor vrijwilligers van het zorgteam te 
betalen. Reissom vanaf € 320,- p.p..

Beauraing is een bedevaartplaatsje aan de rand van de Belgische Ardennen. In een 
meidoornstruik verscheen Maria vanaf 29 november 1932, 33 maal aan 5 kinderen. In 2023 
is het 90 jaar geleden dat Maria in Beauraing is verschenen. (zie  het verhaal hierboven)

Voor meer inlichtingen: 
pelgrimssecretariaat, dhr H. Kuijs, Westerveldlaan 6, 5345 EM Oss, 06-83255111, website 
http://home.kpn.nl/m.de.wit-ssc/ of website http://nbcpromaria.weebly.com/ Opgave tot 
zes weken voor de bedevaart.



Banneux, 
een ontmoeting 

met Marie 
met mensen

Banneux ligt in de Belgische Ardennen. Hier is Maria in 
1933 meerdere keren verschenen aan een 13-jarig 
meisje, genaamd Mariette Beco. Maria vroeg, om haar 
handen in een plas water te steken, die uit een bron 
opborrelde, en zij zei: “deze bron is mij voorbehouden… 
voor zieken”
Dit was het begin van Banneux als bedevaartplaats.
Op 15 augustus 1933 werd in de tuin van de familie Beco
een kleine kapel gebouwd, welke nu als 
verschijningskapel dienst doet. Naar aanleiding hiervan 
zijn er in de afgelopen jaren diverse wonderen gebeurd.
Elk jaar komen vele pelgrims naar Banneux toe, om 
kracht en troost te zoeken bij Maria.

Vanuit Nederland worden er door de bisdommen elk jaar 
bedevaarten naar Banneux georganiseerd. Per triduüm 
kunnen er steeds 220 gasten en ongeveer 100 
vrijwilligers logeren.

De gasten verblijven dan 3 volle dagen in Banneux + 2 
reisdagen (4 overnachtingen).

Ter plaatse zorgen vrijwilligers voor de volledige 
verzorging van de gasten. 
Verder is er dagelijks een programma waaraan men kan 
deelnemen.

Van 19 t/m 23 mei 2023 is de eerstvolgende bedevaart.
Kosten van deelname zijn €330,00.
Heeft u interesse dan kunt u contact opnemen met:
Annie Wouters, Voorste Heikant 4, Reusel. 
Telefoon: 0497-643380. 

Globale reisomschrijving triduüm
1e dag: 
op de heenreis, verzamelen alle gasten zich op 
diverse opstapplaatsen en reizen per bus naar 
een centrale verzamelpunt, waar een 
lunchstop is. Men nuttigt er een broodmaaltijd. 
Daarna vervolgt men de reis naar Banneux
waar men in de namiddag aankomt.
2e dag:
In de ochtend is er een kruisweg, de dagelijkse 
ziekenzegening is om 15.00 uur.
In de avond is er een kaarsenprocessie, die 
eindigt in de grote kerk met een Mariahulde.
3e dag:

Er vindt een internationale Eucharistieviering 
plaats waarbij veel een (hulp)bisschop 
aanwezig is.
4e dag:

In de morgen is er een boeteviering waarbij 
gelegenheid is om te biechten. Verder is het 
een rustige dag. De gasten hebben veel vrije 
tijd om te gaan wandelen, winkelen o.i.d. ’s 
Middags wordt het triduüm afgesloten met de 
handoplegging. ’s Avonds is er een “bonte 
avond” met loterij.
5e dag:

De terugreis; in de ochtend vertrekken we naar 
Nederland. Onderweg krijgt u een lunch 
aangeboden en daarna wordt u teruggebracht 
naar de plaats waar u de eerste dag bent 
opgestapt.

In een tijd van minder tijd voor elkaar, ervaart men een 
bezoek aan Banneux als een verademing!
Men voelt zich één grote familie, samen eten, drinken, 
bidden, maar ook lachen en soms een traantje 
wegpinken.

Tijdens het verblijf in Banneux is er ruim voldoende 
gelegenheid om één van de leden van het pastorale team 
te spreken.




