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Kerstmis 2023
Vandaag ben ik “typemiep”, en u viert vandaag het 
Sinterklaasfeest, wat vooral voor de kinderen een 
spannende, speciale en mooie dag is. Tegelijk zijn het 
letterlijk, maar ook figuurlijk de donkere dagen voor 
Kerst… De oorlog in de Oekraïne is nog bezig, in het 
land waar de Vredevorst als Kind geboren werd 
sterven nu kinderen, jongeren, ouderen en alles daar 
tussen in vanwege de oorlog die daar nu woedt. 
Daar worden wonden geslagen in plaats van 
geheeld, en zaden van haat, bron van een volgend 
conflict worden gezaaid….

Dan zijn er nog verschillende andere landen en 
gebieden waar het broeit, en in ons eigen land 
hebben we te maken met een politieke 
aardverschuiving. Er speelt zich kortom nogal wat af 
in onze wereld dichtbij en ver weg. Misschien ook 
wel in uw gezin, familie, vrienden- of kennissenkring. 
Als het mooie zaken zijn, dan is er niets mis, maar als 
het andere zaken zijn dan kan het Kerstgevoel ver 
weg zijn, dat realiseer ik me.

Zo zitten we soms allemaal wel eens gevangen in 
onze eigen bubbel, en toch wordt het weer Kerstmis, 
en breekt er weer een nieuw jaar aan. Op allerlei 
zaken die spelen in onze wereld hebben we geen of 
maar weinig invloed, en op alle vragen die dit 
oproept hebben we ook geen antwoord. Maar -
gelukkig- zijn er toch nog een heleboel vragen waar 
we wel een antwoord op hebben.

Als er oogcontact gemaakt wordt, kijk niet weg maar 
groet vriendelijk en hartelijk. Vraag hoe het gaat, een 
kaartje, een belletje, een pannetje soep, een 
schouderklopje, het zijn allemaal dingen waar we 
mee kunnen helpen, meer mens van kunnen 
worden, en waardoor we heel eenvoudig kunnen 
bijdragen aan meer menselijkheid, hartelijkheid en 
nabijheid. Hieraan is zo veel behoefte, en het hoeft 
zo weinig te kosten.

Met Kerst zoeken we bijna allemaal wel warmte, 
letterlijk en figuurlijk, een stukje romantiek, 
gezelligheid en gezelschap, en als ik mijn boom (een 
soort van rood gouden superlichtgevende barokke 
ontploffing van twee en een halve meter hoog) weer 
heb gezet, dan voel ik me weer als dat kind van 
zeven in dat geborgen gezin, zorgeloos. 

Met Kerst vieren we dat God in Christus Mens is 
geworden om ons te verlossen, en om met ons op 
weg te gaan van kribbe tot kruis. Ik wens ons toe dat 
het ons mag helpen om te groeien in 
medemenselijkheid, in geloof en liefde, dat we steeds 
meer mens mogen worden. Om nog even terug te 
komen op het Sinterklaasfeest dat gevierd wordt op 
de dag dat ik dit artikel schrijf… Op die dag geven en 
ontvangen we vaak geschenken, cadeaus, met Kerst 
mogen we Gods cadeau ontvangen, namelijk 
Christus, en weten dat we voor elkaar een geschenk 
mogen zijn, kostbaar en kwetsbaar, en daarom: wees 
van harte zuinig op elkaar, ook in het nieuwe jaar!

Met hartelijke groet, Zalig Kerstfeest, en hopelijk een 
nieuw jaar met steeds meer lichtpuntjes,

Pastoor David van Dijk

H. Missen in de Kersttijd
Op Kerstavond is er om 17.30 uur een Gezinsmis, 

verzorgd door het kinderkoor dat bestaat uit onze 
communicanten. Ook wordt het Kerstverhaal door 
hen uitgebeeld.
Om 21.00 uur is de plechtige Nachtmis, mede 
verzorgd door het kerkkoor.

Op Eerste Kerstdag is de plechtige Hoogmis om 09.30 
u, in “Den Aachterum” is er om 11.15 uur een H. Mis.

Op Tweede Kerstdag is de H. Mis om 09.30 uur.

Op Oudjaarsavond is de H. Mis om 17.30 uur.
Op Nieuwjaarsdag is de H. Mis om 09.30 uur.

Biechtgelegenheid en Heilige Communie thuis
Op 23 december is er (mits er geen uitvaart is) om 11 
uur biechtgelegenheid. U kunt natuurlijk ook altijd 
een afspraak maken om te biechten.
Als u niet in de gelegenheid bent om naar de kerk te 
komen en u toch graag de H. Communie voor 
Kerstmis wilt ontvangen, kunt u dit telefonisch laten 
weten.

Collecte Voedselbank
Op Kerstavond en Eerste Kerstdag is de collecte 

bestemd voor de Voedselbank Bladel. Van harte 
aanbevolen en alvast hartelijk dank voor uw gaven!



In gesprek met:

Onderhoudsgroep kerkhof, 
tuin en ruimte rond de kerk 

Frans Hendrikx, Marte van de Loo, Ad van Es, Geert Vosters, Toon Schellekens, Leo van Gorp, Jan Goorman
en Frits Lavrijsen (van links naar rechts op de foto) De jongste begin 70 en de oudste midden 80 vormen 
samen het onderhoudskorps van het Reuselse kerkhof, pastorietuin en de ruimte rondom de kerk.

Iedereen verricht wel alle werkzaamheden, maar na wat heen en weer gepraat is Frits er onder andere voor 
het kanten snijden, Leo voor het maaien, Ad van Es voor werkzaamheden aan de calvarieberg en blad 
ruimen en Jan Goorman vertoeft hoofdzakelijk in de pastorietuin.
Elk jaargetijde heeft zo zijn bepaalde werkzaamheden zoals nu bijvoorbeeld het bladruimen.
Onkruid wieden, gras maaien, snoeiwerk, de mannen weten zich altijd heel nuttig te maken.
“As er ginne vorst in de grond zit kunne wij altijd werken”, zegt Toon.

De hagen knippen start in juni, een klus die weken duurt. “Ja, dat is een hels karwei “, zoals Frits het 
benoemd. Zijn collega’s kunnen dit alleen maar beamen. 
Verzakte graven ophalen, is ook een klus die regelmatig voorkomt. Meestal met regenachtig weer spoelt het 
zand onder de het gras weg. Graszoden bij desbetreffend graf worden er dan afgehaald, een paar 
kruiwagens zand erin en de zoden worden weer terug geplaatst.
“We hebben daar een trilstamper voor anders kunnen we aan de gang blijven” ,aldus Leo van Gorp.
Zo wordt deze klus tot in detail uitgelegd aan ondergetekende.

Qua gereedschap zijn de werklui goed voorzien en ook het onderhoud daarvan doen ze hoofdzakelijk zelf.
Op woensdag is eigenlijk de vaste werkdag, maar er zijn erbij die hier hun tweede thuis hebben.

De reden waarom ze dit vrijwilligerswerk doen geeft een eenstemmig antwoord; ”da we ut gèrre doen en 
vur de sociale contacten.” Samen een bakje koffie drinken in een soort van kantine op het kerkhof of in de 
pastorie. Het werk wordt zeker wel gewaardeerd zowel door het kerkbestuur als de kerkhof bezoekers.
Een keer per jaar maakt de groep een fietsuitstapje wat uiteraard heel gezellig is , klinkt het in koor.

“Toch maken we ons zorgen over de toekomst van dit vrijwilligerswerk, we worden allemaal ouder, maar 
zolang het lichaam het toelaat blijven we dit doen.”
“Mèr wij zèn ut kleinste clupke binnen onze parochie, mèr wel mee ’t mist werk” , word met stem 
verheffing geroepen. Dat wil toch wel zeggen dat de nood hoog is qua uitbreiding.
“We hebben meer werkgerei dan werkvolk” ,klinkt het uit de mond van nestor Toon.
Alle gekheid op een stokje, het is een gezellig clubke, maar het is hard nodig dat er vrijwilligers bij komen.
Hoe kunt u meer informatie verkrijgen: kuier ‘s woensdags over het kerkhof en spreek iemmes aan die daar 
aon ut werk is of ge belt aon bij de pastorie.

Arie Schoofs



OVERLEDENEN
Het medeleven van de parochie gaat naar de nabestaanden van:

• 11 april Ria Vosters – van Sambeek 84 jaar Reusel
• 13 april Riek Vinken - van Gompel 72 jaar Bladel
• 22 mei Riek Jansen 83 jaar Reusel
• 23 mei Jan Verhagen 91 jaar Reusel
• 29 mei Jan Lauwers 91 jaar Reusel
• 19 juni Christien Lavrijsen-Aarts 67 jaar Hooge Mierde
• 23 juni Annie Dobbelaar-Maas 76 jaar Hulsel
• 3 juli Floor Thissen-Valk 98 jaar Tilburg
• 11 augustus Jan van de Pol 65 jaar Reusel
• 13 augustus Kees van Herk 76 jaar Reusel
• 1 september Corrie van Gorp-Fabrie 78 jaar Reusel
• 25 september Kees van der Heijden 71 jaar Hulsel
• 3 oktober Harrie van Laarhoven 78 jaar Hooge Mierde
• 6 oktober Zus Tops-Fiers 89 jaar Reusel
• 27 oktober Jo van den Borne-Reijnen 93 jaar Reusel
• 31 oktober An Jansen-Schoenmakers 89 jaar Reusel

Moge ons geloof in de verrijzenis ons sterken en hoop geven.

GEDOOPT
De volgende kinderen zijn in onze parochie gedoopt:

11 juni Jaymen Antonis,                       ouders: Jeroen Antonis en Janita Klop, Reusel
30 juli Jelte Klerkx, ouders: Dennis Klerkx en Sanne Soeten, Reusel
13 aug  Evi en Lisa van Dommelen,    ouders: Nick van Dommelen en Ewelina Olichwiruk, Reusel

Wij feliciteren de ouders en wensen de kinderen veel geluk, hoop en liefde toe!

Eerste Heilige Communie en het H. Vormsel
We zijn weer begonnen met de voorbereiding 
hiervan. Mocht u nu denken: Oeps, helemaal over het 
hoofd gezien! Wees gerust, u kunt uw kind hiervoor 
alsnog aanmelden, alleen liefst wel zo vlug mogelijk 
uiteraard. De datum voor de Eerste Heilige Communie 
is op zondag 26 mei om 11.00 uur, en de datum voor 
het H. Vormsel is op vrijdag 12 april om 19.00 uur. Het 
H. Vormsel zal worden toegediend door vicaris-
generaal Mgr. Theo Lamers.

HUWELIJK
19 augustus        Stef van Herck en Fleur Bierens, Hasselt

Bruidspaar van harte gefeliciteerd met jullie huwelijk.



Colofoon
Mededelingen blad van parochie Sint Clemens
Contactadres: Kerkstraat 1, 5541 EM Reusel
e-mail: info@sintclemens.eu
internet: www.sintclemens.eu
Telefoon: 0497-641360 (dagelijks tussen 10:00 en 

12:00 uur
Voor ziekenzalving of sterfgeval belt u buiten deze tijden 
het noodnummer:  06-23121876.
Banknr: NL 96 RABO 01434019 63.
Copij: via e-mail aanleveren voor 11 maart 2024.

Telefonische info
Voor onderstaande zaken kunt u bellen naar de pastorie, 
telefoonnummer 641360.  (noodnummer: 06-23121876.)
 als u thuis de H.Communie wilt ontvangen
 voor het Sacrament van de ziekenzalving
 voor een ziekenbezoek (ook in het verpleeg - of 

bejaardenhuis)
 voor het Sacrament van Boete en Verzoening (de 

biecht)
 als u bij een overlijden een uitvaartmis wilt laten doen
 voor het Sacrament van het Doopsel (is op elke zondag 

mogelijk in overleg met de pastor)
 voor een misintentie kunt u ook een enveloppe met 

€12 in de bus doen bij de pastorie, Kerkstraat 1, Reusel

Ze kraken zoals ze smaken!

Dat geldt helaas ook voor onze geluidsinstallatie, 
waarvan de bekabeling en de aansluitpunten in de 
kerkvloer alweer zo’n kleine 60 jaar oud zijn. Velen 
van u weten dat ik van antiek hou, maar niet van dit 
soort antiek… Het concert met de harmonie was 
prachtig, maar het geluid moest ik uitschakelen, 
omdat anders of het concert in het honderd liep, of 
de geluidsinstallatie ontplofte. Enfin, ik had mijn 
keuze zo gemaakt en had geen last van keuzestress. 
Binnenkort gaan we het een en ander vernieuwen en 
vervangen, zodat we hopelijk geen last meer hebben 
van deze perikelen, en zodat het geluid weer 
optimaal is voor de vieringen en allerlei andere 
activiteiten. 

Kerstconcert
Op zondag 17 december verzorgt het Reusels 

Gemengd Koor samen met solisten en een orkest een 
Kerstconcert in onze kerk. De aanvangstijd is 14.00 
uur, en het zal ongeveer een uur duren. Het belooft 
een mooi concert te worden, waarin kwaliteit en 
sfeer zeer zeker aanwezig zullen zijn. Het kan een 
mooie manier zijn om u op een muzikale manier voor 
te bereiden op Kerstmis.

Kerkklokken Hooge Mierde.
Bij de verkoop van deze kerk is er in het contract een 

boeteclausule opgenomen, waardoor de eigenaar een 
boete opgelegd kreeg van 10.000 euro per keer dat hij 
de klokken zou luiden. Omdat u een heel flauw 
kerkbestuur en een hele flauwe pastoor hebt, die 
geen zin hadden om zomaar hun hoofd op het 
juridisch hakblok neer te vleien, hebben ze de zaak 
goed en zorgvuldig uit laten zoeken door een jurist. 
Uiteindelijk bleek het minder spannend gelukkig. De 
uitkomst is dat komend jaar de klokken van Hooge 
Mierde weer van zich mogen laten horen. De eigenaar 
van de kerk wil ik hartelijk danken! De klokken zullen 
eerst nagekeken worden, want op neerstortende 
klokken en rondvliegende klepels zitten we niet te 
wachten natuurlijk.

Kerkbestuur en pastoor David van Dijk



Bouw kapel Hooge Mierde
Zoals u wellicht weet zijn we bezig om een Mariakapel 

te bouwen op het kerkhof van Hooge Mierde. We 
hopen hierin te voorzien in een behoefte, een eigen 
gebedsplek vlakbij de kerk van Hooge Mierde. Het 
fundament wordt waarschijnlijk dit jaar nog gelegd, 
precies honderd jaar na de consecratie van de 
voormalige kerk, zodat het verhaal door mag gaan.

Er zijn al een aantal giften gedaan, en daar zijn we erg 
blij mee, want de bouw is een kostbare zaak, waar de 
parochie wellicht garant voor wil staan, maar iedere 
euro is welkom. We gaan ook nog een keer in een 
weekend in de kerk van Reusel een extra collecte 
houden, de datum zal nog bekend gemaakt worden. U 
kunt ook een gift overmaken op rekeningnummer 
NL68RABO0326187630 ter attentie van parochie Sint 
Clemens inzake kapel Hooge Mierde. 
Zulke giften kunt u trouwens ook aftrekken van de 
belasting.

Voor het nu al geleverde werk, voor de medewerking, 
het meedenken en meedoen zeg ik nu al hartelijk dank, 
we hebben samen als kapelcommissie al zoveel uren 
gemaakt, als die uitbetaald zouden moeten worden, 
zouden we nooit een kapel krijgen. 
Iedereen ontzettend bedankt daarvoor!

Sacramentskapel
De sacramentskapel in onze kerk wordt in de 
wintermaanden gebruikt voor de Heilige 
Missen. Er hangen gordijnen van “De Kei”van
60 jaar geleden en de kapel is daardoor knus, 
extra warm te stoken en toegankelijk voor 
ongeveer dertig personen. Het ziet er 
fantastisch uit en ik wil iedereen die hieraan 
zijn of haar bijdrage geleverd heeft enorm 
bedanken!

Pastoor David van Dijk

Werkgroep kapel, kerkbestuur en pastoor 
David van Dijk



Pestoor Hannes, deel 2

We zouden vervolgen met het altaar voorin op het 
priesterkoor. ‘Ge ziet de pestoor nie zo goed mer stoan
mi al die kaarse en de groot kruis”, wordt wel eens gezegd. 
Nu heb ik mijn lengte (en ongetwijfeld wel meer niet)
natuurlijk ook al niet mee, maar ik zal uitleggen waarom 
het altaar voorzien is van een kruis en zes kandelaars.

Op ieder hoogaltaar zien we altijd zes kandelaars en een 
kruis. Op zondagen, bij uitvaarten en Hoogfeesten branden
er zes kaarsen,  bij feesten vier en op groene of paarse 
doordeweekse dagen twee. Na het Concilie werden op heel 
veel plekken nieuwe altaren geplaatst die de vorm kregen
van tafels, en de priester stond ineens met zijn gezicht
naar het volk (en met zijn rug naar Jezus Christus, als het hoogaltaar en tabernakel tenminste niet op de 
vuilnisbelt beland waren). Dit is in veel kerken van de ene op de andere zondag veranderd, en het was voor 
een van mijn opa’s de reden om nooit meer op zondag naar de Mis te gaan, hij was er klaar mee.

Door die plotselinge verandering, waarvan in het Tweede Vaticaans Concilie (het document over de liturgie 
heet: Sacrosanctum Concilium) geen letter te vinden is, integendeel, is in de kerken het gedrag, maar ook de 
geloofsbeleving van priesters en gelovigen veranderd. Het werd horizontaler, het werd uitgelegd als een 
maaltijd, terwijl de Mis een offer is, en de priester stond in feite veel meer centraal en op een voetstuk dan 
voordien. Daardoor werd alles ook subjectiever, en probeerde de priester op allerlei manieren zijn razendsnel 
weglopende gelovigen aan zich te binden door allerlei aanpassingen.

De Heilige Mis, die aan God wordt opgedragen, krijgt, naar de gelovigen gekeerd, als je niet uitkijkt ook 
komische trekjes (eigenlijk tragisch). De priester kijkt heel vriendelijk naar Annie en bidt: “Heer God”, waarna 
hij sympathiek naar Harrie kijkt en bidt: ‘door de Heilige Maagd Maria”, en hij knikt vriendelijk naar 
kleindochter Lotte waarbij hij zegt: “door Christus onze Heer!”

Hopelijk voelt u al aan: Dit wordt hem niet. In ieder geval is het aantal kerkgangers en het aantal priesters, 
paters, zusters, broeders en fraters en roepingen sindsdien nagenoeg overal ter wereld in een vrije val terecht 
gekomen. Mensen lijken dit niet meer serieus te nemen (kijkend naar de sterk dalende aantallen), en ik snap 
dat ook wel, liturgie is geen grap, maar verlossing, net zoals een hartoperatie ook niet gepaard kan gaan met 
samen sigaretten roken, omdat de te opereren patiënt zo van roken houdt.

Na deze veranderingen hebben verschillende pausen aan de rem willen trekken (terwijl ik van paus Paulus VI 
wel denk: “tsja jonge, je hebt er zelf de handtekening onder gezet, nu niet alleen maar zeuren en klagen). 
Enfin, Kardinaal Ratzinger, de latere paus Benedictus XVI wilde een verzoening tussen oud en nieuw. Hij stelde 
daarom voor dat de oude en de nieuwe vorm van de Heilige Mis elkaar zouden kunnen corrigeren en verrijken. 
Ook stelde paus Benedictus de naar mijns inziens terechte vraag: “Hoe kan iets wat eeuwenlang en voor 
generaties goed was, wat heiligen heeft voortgebracht, nu ineens slecht en verboden zijn?” De rol van de 
priester is dat hij voor en namens de geloofsgemeenschap de Mis opdraagt, om hen, en hun gebeden en 
intenties, bij God te brengen. De priester is op dat moment bemiddelaar tussen God en de mensen.

Om Christus, en niet de persoon van de priester centraal te stellen, stelde paus Benedictus onder andere voor 
om weer zes kandelaars en een groot kruis op het altaar te plaatsen, om de gelovigen en de priester samen 
weer precies te richten op waar het om gaat, namelijk, het Kruisoffer, het Heilig Misoffer. Ik heb hieraan 
gehoor gegeven, en vind het voor mijn beleving en devotie prettig, als ik alle heiligen en de goede God zelf 
aanroep zie ik namelijk bij wijze van Trees liever niet in haar neus peuteren in de derde bank van rechts. Ik zie 
dan liever Christus, die ook voor mijn onwaardige ziel zijn leven geeft.
Was getekend,
Pestoor Hannes




